
BÀI THUYẾT TRÌNH TÌM HIỂU DI CHÚC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN BÀI

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kinh thưa BGK hội thi và các đồng chí thân mến!

Thay mặt đơn vị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Hoằng
Hóa tôi xin gửi tới “Hội thi học tập Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội thi báo
cáo viên giỏi năm 2019” lời chào trân trọng nhất, chúc hội thi thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu ! Phần thi về di chúc của đơn vị chúng tôi, tôi xin được
thuyết trình một nội dung quan trọng của bản di chúc Bác viết “VỀ PHONG TRÀO
CỘNG SẢN THẾ GIỚI - là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào
với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi
càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại
khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ
nghĩa quốc tế vô sản, có lý , có tình.
Tôi tin chắc rằng các Đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết
lại”
Kính thưa các đồng chí!
Đã 50 năm qua kể từ ngày bản Di chúc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được
công bố cho tới nay những giá trị lý luận cũng như giá trị thực tiễn của văn kiện quý
giá này vẫn còn nguyên giá trị
“ Bác bình yên viết Di chúc ngay giữa ngày sinh nhật
Khi non sông đang chúc thọ Người
Dẫu ra đi cũng là ngày gieo hạt
Dấu niềm đau dưới một ngày vui
Di chúc không viết lên đá, khắc lên vàng chói lọi
Mà trên bảng tin hàng ngày, lật lại
Sau bản tin một hôm, người ký thác chuyện muôn đời ……
Mắt rưng lệ, ta đọc Di chúc Người từng câu, từng chữ
Ngỡ như trước mắt, trên cao đâu đó Bác nhìn”
(Chế Lan Viên - Di chúc của Người)

Vào hồi 9 giờ 47 phút , ngày 2/9/1969 trái tim vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng
đập, khiến đời tuôn nước mắt , trời tuôn mưa làm cho triệu triệu trái tim của dân tộc



Việt Nam đau đớn tột cùng, vĩnh biệt một lãnh tụ thiên tài của cách mạng: Anh
hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới!

Trước lúc vĩnh biệt chúng ta Người đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý
giá, hội tụ những tinh hoa đạo đức, nhân văn của một lãnh tụ- nhà dự báo thiên tài,
một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng.
Bản Di chúc lịch sử của Bác chỉ vẻn vẹn hơn 1000 từ nhưng Người đã dành tâm
huyết suốt 4 năm trời để suy nghĩ , sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện với một tinh
thần hết sức trân trọng, sự dồn nén bao điều thiêng liêng tâm huyết của cả cuộc đời,
là sự chuẩn bị chu đáo ân cần trù tính mọi việc trước sau để đưa đất nước ta đến một
tương lai tốt đẹp, phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!
Đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm nhận được sức khỏe của Người

giảm sút so với những năm trước đó. Khó cưỡng lại cái quy luật nghiệt ngã của
thiên mệnh : Sinh - Lão - Bệnh - Tử. Người dự báo “Ai đoán biết tôi sẽ sống và
phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng mấy năm, mấy tháng nữa.” Từ dự cảm được
thời khắc quan trọng của thời gian còn lại Người viết Di chúc. Cụ thể trong dịp
mừng thọ 75 tuổi, từ 10/5/1965 đến ngày 15/5/1965 người đã hoàn thành bản thảo
lần đầu tiên có chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn khi đó là Bí thư thứ nhất
BCH Trung ương Đảng, Sau đó Bác đã viết và chỉnh sửa 3 lần vào các năm 1965,
1968 , 1969. Ngày 10/5/1969, Bác viết lại phần mở đầu Di chúc, gồm 1 trang viết
tay. Sau đó trong các ngày từ 11 đến 19/5/1969 Bác tiếp tục sửa chữa bản Di chúc
các năm 1965, 1968, 1969. Đúng 10 giờ sáng ngày 19/5/1969 , là sinh nhật lần thứ
79 của Bác, Bác đọc lại lần cuối cùng tất cả các bản Di chúc đã viết trước đó, rồi
xếp tất cả bỏ vào phong bì cất đi.

Bốn năm để viết một bản Di chúc lịch sử, chỉ vẻn vẹn có 7 trang viết tay và
đánh máy và Bác chọn đúng dịp sinh nhật hàng năm trong khoảng thời gian từ mùng
10 đến 20/5 hàng năm, mỗi ngày một giờ đồng hồ vào một thời gian nhất định
khoảng 9-10 giờ sáng mà theo Bác đó là giờ tâm linh để hoàn thiện bản Di chúc lịch
sử mà Người hết sức khiêm nhường coi đây là “mấy lời để lại” cho toàn Đảng ,
toàn dân trước lúc vĩnh biệt chúng ta theo cụ Các Mác, cụ Lênin, về với thế giới
người hiền.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các đồng chí thân mến!
Trong thời gian Bác viết Bản Di chúc cũng là lúc phong trào Cộng sản và

phong trào công nhân quốc tế xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng về quan
điểm, đường lối đấu tranh khiến cho cách mạng nước ta chịu sức ép từ nhiều phía,



khiến cho công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền
nam thống nhất nước nhà gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Người không muốn
sự ra đi của Người khiến cách mạng và nhân dân hụt hẫng nên để lại Di chúc để
củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân ta, vạch rõ đường lối , phương châm đúng
đắn để tiếp tục sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng thời Người
cũng hết sức đau lòng, trăn trở về phong trào Cộng sản thế giới về mối bất hòa, mất
đoàn kết giữa các Đảng anh em lúc bấy giờ và mong rằng toàn Đảng, toàn thể nhân
dân Việt Nam cần phải nêu cao vai trò nghĩa vụ quốc tế, đóng góp thiết thực cho
phong trào cách mạng thế giới đi đến thắng lợi.

Điều đó được Người đã dành hẳn một nội dung quan trọng Di chúc để viết
về : “VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - Là một người suốt đời phục vụ
cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân
quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các
đảng anh em!
Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại
khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ
nghĩa quốc tế vô sản, có lý , có tình.
Tôi tin chắc rằng các Đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết
lại”

“Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết .Thành công - Thành công - Đại thành
công” là một tư tưởng lớn của Người, trong Di chúc, Bác khẳng định “Đoàn kết là
một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Việc giữ gìn sự đoàn kết
thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ,
“tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. “giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng
như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho
cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết dân tộc.

Chủ nghĩa Mác - Lênin và CNQT vô sản có lý- có tình được Mác và Ăng
ghen đưa ra trong Tuyên ngôn của ĐCS với khẩu hiệu nổi tiếng:“Vô sản tất cả các
nước, đoàn kết lại!” (về sau, khẩu hiệu này được V.I. Lênin bổ sung: “Vô sản tất cả
các nước và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đoàn kết lại”. Đoàn kết theo
tinh thần quốc tế vô sản, trong phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế cũng là
một tư tưởng lớn của Người kế thừa và phát huy tư tưởng CN Mác - Lênin, thống
nhất trong cả nhận thức và hành động cách mạng của Bác. Từ chủ nghĩa yêu nước
chân chính Người đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, trở thành người Cộng sản Việt
Nam đầu tiên có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng thế giới như tham gia



sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, thành lập Hội liên minh các dân tộc thuộc địa, Hội
Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á - Đông, hoạt động trong Quốc tế Cộng sản. Từ
trải nghiệm cách mạng Người kết luận: "Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ
có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có
một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản" (Bài Ðoàn kết giai cấp của
Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Le Paria số 25 tháng 5-1924)

Người đã chứng minh: Bọn đế quốc không chỉ áp bức bóc lột nhân dân các
nước thuộc địa, mà còn thống trị nhân dân lao động và giai cấp vô sản chính quốc.
Người đã ví chủ nghĩa đế quốc giống như "con đỉa hai vòi". Một vòi bám vào giai
cấp vô sản ở chính quốc, một vòi bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Muốn giết
con đỉa ấy, phải đồng thời cắt cả hai vòi, nếu chỉ cắt một vòi thì vòi còn lại tiếp tục
hút máu và vòi bị cắt tiếp tục mọc ra. Vì thế, nhiệm vụ chống chủ nghĩa tư bản,
đánh đổ chúng là nhiệm vụ của cả nhân dân lao động chính quốc và thuộc địa; đòi
hỏi phải đoàn kết cả hai lực lượng nói trên. Cách mạng Việt Nam vì thế phải luôn
đặt trong mqh khăng khít với cmtg, là một bộ phận của cmtg. Từ tinh thần vô sản
trong sáng đó Người nói rất mộc mạc, giản dị rằng “Quan san muôn dặm một nhà -
Bốn phương vô sản đều là anh em”, bản chất chân chính của CNCS là tinh thần
đoàn kết quốc tế trong sáng. Cũng vì lẽ đó mà Người rất đau lòng trước sự bất hòa
giữa các nước anh em nhất là 2 nước XHCN lớn Liên Xô và Trung Quốc lúc bấy
giờ. Từ suy nghĩ đó người muốn hàn gắn sự bất hòa và mong muốn toàn Đảng, toàn
dân tộc Việt Nam phải ra sức góp phần vào đoàn kết quốc tế, chỉ có đoàn kết quốc tế
vô sản chúng ta mới tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng bên
ngoài để tăng thêm khả năng tự lực, tự cường, tạo điều kiện chuyển biến lực lượng
có lợi cho cách mạng nước ta.
Cảm phục về tầm vóc, trí tuệ , tâm hồn cao thượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh báo
Quyền lợi đỏ của Tiệp Khắc số ra ngày 9/9/1989 nhấn mạnh: Bác Hồ cùng với bản
Di chúc của Người thuộc về tất cả phong trào Cộng sản, công nhân và cách mạng
thế giới. Thân thế và sự nghiệp đã vượt ra ngoài phạm vi biên giới, Tổ quốc mình.
Kính thưa các đồng chí!
Những điều căn dặn Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong Di chúc về phong trào Cộng
sản là kim chỉ nam định hướng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, nhân
dân ta trong suốt 50 năm qua, để đến ngày nay Việt nam đã là một thành viên có
trách nhiệm đóng góp xứng đáng cho nền hòa bình, ổn định và phát triển của thế
giới. Đến nay chúng ta đã có quan hệ với 189 quốc gia và các vùng lãnh thổ, hơn 63
tổ chức và diễn đàn hợp tác quốc tế, hơn 500 tổ chức phi chính phủ. Hai lần trúng



cử vào Ủy viên không thường trực của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh - Hội
đồng Bảo an Liên Hiệp quốc góp phần vào giữ gìn nền hòa bình và an ninh quốc tế.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí!
Quả thật mỗi lần đọc lại Di chúc của Người tôi rất xúc động và nghẹn ngào

trước tấm lòng của Bác đối với nhân dân ta, với dân tộc ta thật bao la, rộng lớn như
nhà thơ Tố Hữu đã từng thốt lên rằng:

“ Bác ơi tim Bác mênh mông thế.
Ôm cả non sông mọi kiếp người “.

Xuyên suốt hành trình của dân tộc trong hơn 50 năm đến nay Di chúc của
người vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng
Việt Nam, một pho sử vàng trường tồn cùng dân tộc. Riêng bản thân tôi, khi đọc Di
chúc của Người và hưởng ứng cuộc phong trào đẩy mạnh " Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Chí Minh ", tôi thấy bản thân mình
thật nhỏ bé nhưng cũng thật hạnh phúc vì dân tộc ta có Bác Hồ và cần phải học tập
và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác từ những việc nhỏ nhất trong
cuộc sống để xứng đáng với những cống hiến vĩ đại của Người.

Đối với cá nhân và đơn vị Trung tâm GDNN- GDTX Hoằng Hóa chúng tôi
trong những năm qua nhờ làm tốt phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tấm
gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những hoạt động
thực tiễn đã tạo ra được những chuyển biến to lớn đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng
viên, giáo viên, nhân viên trung tâm gắn với xây dựng đạo đức chuẩn mực nhà giáo
về tinh thần học tập sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hết
lòng vì học sinh thân yêu đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ có sức lan tỏa tới
học sinh, phụ huynh và nhân dân nhất là việc giữ vững thành tích đào tạo học sinh
giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp văn hóa, đào tạo nghề gắn với việc làm, dạy
chữ với dạy người, về đoàn kết nội bộ đã tạo ra một tập thể sư phạm nhà trường
vững mạnh luôn là lá cờ đầu của ngành học GDTX của tỉnh nhà.
Chúng tôi luôn tâm niệm biết ơn và nguyện sống chiến đấu, học tập , làm việc suốt
đời theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Tiếp
tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của
Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những điều nhỏ nhất, bình dị nhất của cuộc sống như Bác
Hồ kính yêu hằng mong đợi qua Di ch: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là:
Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp
cách mạng thế giới “.



Đó cũng là cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy tài
sản tinh thần vô giá từ bản di chúc lịch sử của Bác Hồ kính yêu trường tồn cùng
dân tộc Việt Nam.
Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc Hội thi thành công tốt đẹp!


